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De Corona maatregelen worden zoetjes aan versoepeld, we mogen wat meer. Ook voor sporters worden 

de teugels gevierd, een versoepeling voor binnen- en buitensporten is aangekondigd. Helaas geldt dit 

nog niet voor de bridgers, wij blijven nog even thuis. Met Stepbridge of de andere mogelijkheden 

moeten we ons zien te redden. Hopelijk is er na de zomer meer mogelijk. In dit Nieuwsbericht zetten we 

de spotlight op enkele van onze leden en kijken we nog even terug op de afgelopen bestuursverkiezing. 

Van het bestuur 

In het vorige Nieuwsbericht hebben we de uitslag van de bestuursverkiezing gepresenteerd. Voor velen 

van u zijn het bekende namen, voor anderen zijn het nieuwe gezichten. In dit bericht stellen de 

bestuursleden zich aan u voor. Van de scheidende bestuursleden is afscheid genomen. Bij de uitreiking 

van het Paaspresentje hebben zij nog een extra bedankje ontvangen in de vorm van een cadeaubon 

In het najaar verwachten we dat er opnieuw gespeeld kan worden in clubverband. Om alles op tijd rond 

te krijgen en om de lasten enigszins te spreiden vragen we jullie om hulp. De arbiters, de technische 

commissies en materiaalbeheerders hebben nu een sabbatical, straks moet er weer gepresteerd 

worden. We zullen onze mouwen opstropen om de clubavonden weer goed te laten verlopen. Wil je ook 

een handje meehelpen stuur dan een mailtje naar Hari (stepbridgedidam@gmail.com). 

Annelies Teuben 

Bij het afscheid van Annelies als bestuurslid 

hebben we diverse clubleden benaderd  met 

de vraag wat zij voor BC Didam heeft 

betekend. Daarop zijn een groot aantal 

reacties binnengekomen waarin veel 

waardering voor haar inzet wordt 

uitgesproken. Annelies als persoon wordt 

gekenmerkt als ‘ruwe bolster, blanke pit’, 

enthousiast en toegewijd, soms wat chaotisch 

en vaak ook recht voor z’n raap. 

Ongeveer veertig jaar geleden is Annelies samen met haar man Toine van Lieshout lid geworden van 

BC Didam. Toine werd al snel voorzitter en Annelies nam allerlei ondersteunende taken voor haar 

rekening. Na een turbulente groei wordt in 1997 gestart met een tweede speelavond. Annelies wordt de 

wedstrijdleider op de maandagavond en Wessel van der Oosterkamp leidt de avonden op de donderdag. 
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Bij de intrede van de digitale verwerking van scores neemt Annelies dit op beide avonden voor haar 

rekening. De eerste jaren is dat met een amateuristisch systeem, biddingboxen moeten 1 voor 1 worden 

ingelezen en na afloop van de speelavond weer uitgelezen worden. Vanaf 2001 worden de bridgemates 

aangeschaft en een paar jaar later omarmt de NBB deze gelukkig ook. De verwerking van scores wordt zo 

een stukje eenvoudiger. 

Na drie perioden als wedstrijdleider stopt Annelies in 2006 met het werk in het bestuur en de Technische 

Commissie. Ze geeft het stokje over aan Giel van Hemert die dit 10 jaar doet. In 2016 neemt Annelies het 

weer over van Giel en treedt zij opnieuw toe tot het bestuur. 

Ruim veertig jaar heeft Annelies zich met hart en ziel ingezet voor BC Didam. Vrijwillig maar niet 

vrijblijvend, altijd paraat, ook voor de Kroegentocht of een andere competitie. Annelies zorgde samen 

met enkele vrijwilligers ervoor dat de tafels en spellen klaarstonden, ook als het buiten 30° was. Samen 

met Wessel van Oosterhout gaf ze in de jaren negentig ook nog bridgeles in De Rosmolen. Ze staat haar 

mannetje als wedstrijdleider, arbiter en TC-lid. 

We zijn Annelies als club veel dank verschuldigd voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet. Door de 

Coronapandemie is haar aftreden als bestuurslid bijna onopgemerkt gegaan. Onze waardering willen we 

graag laten blijken door haar als ‘Lid van Verdienste’ voor te dragen op een komende Algemene 

Ledenvergadering. We hopen dat dit zo spoedig mogelijk is. Nu een ‘oorverdovend stil applaus’ voor 

Annelies, straks graag een staande ovatie. 

)) de vermelde jaartallen zijn bij benadering 

 

Paasei 

Op tweede Paasdag organiseerde BC Didam op Step een Paasdrive, 

onder het motto ‘één ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een 

paasei’. De deelnemers die in hun eindscore een ‘3’ hadden staan 

kregen een smakelijke verrassing, een Chocolade ei van 

Tony’s Chocolonely. 

Lief en leed  

Rein Horsting en Greet Geurts vieren deze zomer hun kroonjaar, hun leeftijd begint dan met het 

oneindig teken  

Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren. 

 

 

Ondanks de Coronapandemie heeft het bestuur gelukkig geen vervelende 

berichten ontvangen. Maar soms komen deze berichten niet goed door. Weet je 

iemand die een kaartje of een bloemetje zou moeten ontvangen laat het dan 

weten aan Ans, activiteitenciebcd@gmail.com. 

Zo blijven we betrokken met elkaar. 
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Speldjesregen 

Naast de traditionele lintjesregen regende het in april bij  BC Didam 

speldjes. Leden die 500, 2000 of meer meesterpunten hadden bereikt 

kregen namens de NBB een speldje uitgereikt. Samen met de 

Paaspresentjes zijn de nieuwe bestuursleden langs de deuren gegaan. 

Opspelden kon helaas niet vanwege de Corona maatregelen. Tevens 

zijn enkele leden extra verrast vanwege hun vrijwillige inzet voor de 

club. Zij hebben na vele jaren een punt gezet achter hun 

werkzaamheden. Hier ziet u een kleine compilatie van de uitreikingen 

aan o.a. Willy Sanders, Yvonne Willemsen, Lia de Jong José Morren, 

Ans Lamers, 

Bart Visser en 

Wim Sinderdinck. Ook Laurens Maatman en 

Marian Bergevoet hebben een speldje en 

certificaat ontvangen. 
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Netjes voorstellen 

Na de afgelopen verkiezingen is het bestuur weer op volle sterkte. Marian en Ans zaten al in het bestuur, 
Paul, Richard en Hari zijn na een ‘proeftermijn’ officieel toegetreden. Hoewel wij al enige tijd meelopen 
en geen onbekende meer zijn, stellen we ons graag even netjes voor. Wie we zijn, wat onze drijfveren 
zijn en waarom bridgen zo’n fantastische bezigheid is. 

 

Onze voorzitter 

Ik ben Paul Tenniglo, ben getrouwd met Irma en samen hebben we twee prachtige 

dochters op wie we enorm trots zijn. Ik ben recentelijk met pensioen gegaan en heb 

daardoor wat tijd over om een bestuursfunctie te bekleden.  

In het najaar van 1999 ben ik de bridgecursus gaan volgen met als erg aardige en 

inspirerende docenten Jenny Mulder en Anton Buijs. Na de cursus ben ik lid geworden 

op 1 april 2000 en heb sindsdien altijd met erg veel plezier gespeeld bij onze gezellige vereniging. 

Naast Bridge heb ik ook nog wat andere hobby’s, zoals lezen, (moes)tuinieren, sleutelen aan en rijden op 

oldtimer-bromfietsen en motoren (altijd Zündapps, ik ben met reden erg merkvast      );  

Dit zijn heerlijke hobby’s maar het tijdverdrijf waar ik de meeste tijd in stop is de imkerij. Bezig zijn met 

de wonderlijke wereld van de honingbijen is elke keer weer prachtig cadeau! Als imker leer je ook met 

andere ogen naar natuur en milieu te kijken en dat heeft er dan weer toe geleid dat ik ook stukken grond 

inzaai met een insectenvriendelijk zaadmengsel.  

Dus, als je een stukje grond hebt, hoe klein ook maar, meld het maar even en ik kom graag langs om het 

in te zaaien. Op de Zündapp!  

 

Onze secretaris     

 Mijn naam is Richard Bruns en ik ben 68 jaar. Ik ben geboren en getogen in Babberich 

en woon sinds 1995 aan de Mathaak in Didam. Ik ben getrouwd met Anne-Marie en 

hebben samen een dochter. Inmiddels mag ik mezelf ook opa noemen van een 

kleindochter Julie. Sinds 1996 lid van de bridgeclub Didam en daarvoor speelde ik met 

Anne-Marie bridge bij de plaatselijke bridgeclub in Gaanderen. Met veel plezier bridge 

ik op de maandagavond en ik hoop dat we snel weer live kunnen spelen.  

In mijn werkzame leven heb ik 43 jaar met veel plezier bij de rechtbank in Arnhem gewerkt. Inmiddels 

geniet ik van mijn pensioen en heb ik meer tijd voor mijn hobby’s, waaronder tuinieren, fietsen, klussen 

en binnenkort met de camper op stap.  

Toen ik werd gevraagd om secretaris van de bridgeclub te worden heb ik daar ja opgezegd en samen met 

de andere bestuursleden vormen wij een leuk team waarmee wij ons inzetten voor de club. 
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Onze penningmeester     
 
Nadat we de bridgecursus gevolgd hadden leek het mij leuk om in clubverband te 

spelen en daarom ben ik samen met mijn man lid geworden van Bridgeclub Didam. 

In 2014 werd mij gevraagd of ik penningmeester wilde worden en omdat ik affiniteit 

heb met cijfers leek me dat leuk om te doen. Ook in het nieuwe bestuur is het mijn taak 

om de financiën te beheren. 

Foto’s bewerken en daarmee fotofilmpjes en fotoboeken maken is mijn grote hobby. Daarnaast schrijf ik 

voor mensen die daar behoefte aan hebben hun leven op in een levensboek en bezoek ik wekelijks 

bewoners van Meulenvelden om een praatje te maken en voor te lezen. 

Door de pandemie kunnen we niet fysiek bridgen en ligt dit vrijwilligerswerk stil. Sinds vorig jaar probeer 

ik daarom door middel van diverse embossing-technieken wenskaarten te maken. 

Mijn naam? Marian Wouters 

 

Ons manusje van alles     

 

Hallo mag ik me even voorstellen, ik ben Ans Lamers. 

Sinds 30 augustus 2012 ben ik lid van bridgeclub Didam en speel hier met veel plezier. 

In de beginjaren eenmaal en na enkele jaren tweemaal per week. Op dit moment speel 

ik stepbridge op de maandagavond en soms ook op de woensdag. Leuk om andere 

leden van onze club op deze wijze te ontmoeten in deze coronatijd. 

 

Ik zit inmiddels 5 jaar in het bestuur. Ik organiseer feestelijke activiteiten, zorg voor kaartjes, bloemen 

e.d. bij ziekte en overlijden. Ik ben mede webmaster en als je geen bridgepartner meer hebt kun je je tot 

mij wenden. 

 

Ik ben getrouwd met André Göring, wij hebben twee kinderen en twee kleinkinderen, waar ik volop van 

geniet. Ik ben 41 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, voornamelijk het kleuteronderwijs. Ik heb een 

prachtig beroep gehad waar ik met veel liefde en dankbaarheid op terugkijk. Tevens ben ik docent 

kleutergym geweest en heb vele cursussen mogen geven aan leerkrachten en sportdocenten. Ik geniet 

nu ik met pensioen ben van al mijn hobby’s zoals bridgen, wandelen, tennissen, tuinieren, lezen, fietsen, 

schilderen, sociale contacten, kamperen en oppassen op de kleinkinderen. Daarnaast doe ik nog 

vrijwilligerswerk. Zoals jullie lezen zit ik niet stil. Ik geniet van m’n leven. 

 

 
 
 
Ben je op zoek naar een partner (voor op StepBridge) laat het weten aan Ans.  
Mail naar activiteitencieBCD@gmail.com  
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Onze kurk     

Ik ben Hari Verkaaik, nog maar een paar jaar ben ik lid van BC Didam. Jullie hebben mij 

inmiddels leren kennen als de drijvende kracht achter deze Nieuwsberichten en 

StepBridge. 

 

Aangestoken met het bridgevirus door familie en vrienden ben ik in 2006 op bridgeles 

gegaan bij René Zwaan in Amsterdam. Daarna ben ik met een medecursist gaan spelen in het café Twee 

Klaveren aan de De Clercqstraat. Inmiddels tien jaar verder kochten mijn man en ik een huis in Loil. 

Vanwege verhuis- en verbouwingsdrukte was er even geen tijd om te spelen. In 2018 ben ik lid geworden 

van onze club en speelde op de maandagen met Gerrit totdat spelbederver Corona zijn intrede deed. 

 

Een half jaar eerder had Annelies een oproep gedaan om haar te assisteren. Daaraan heb ik gehoor 

gegeven en van de cursus Basisvaardigheid Clubleiding de Module Organiseren gevolgd. Na een paar 

weken praktijkervaring gingen echter de clubavonden op slot. Toen in het voorjaar van 2020 de roep om 

te kunnen Steppen luider werd is een beroep op mij gedaan. Guus uit Zevenaar leerde mij de basiskennis 

van het programma en sindsdien leid ik de Step competitie op maandagen. Een sprong in het diepe voor 

mij maar inmiddels heb ik daar veel plezier in. 

 

Na een opleiding bouwkunde was er door de crisis begin jaren 80 geen werk voor mij. Een omscholing 

naar de ICT bracht uitkomst en kon ik aan de slag bij een verzekeringsbedrijf. Naderhand toch nog 

passend werk gevonden bij een woningbouwvereniging maar door de crisis van 2012 stond ik wederom 

op een zijspoor. Ditmaal heb ik er mijn draai aan kunnen geven en voelde me vrij zonder blokkades. Een 

reis naar Australië was het begin van een nieuwe levensfase. Later volgden nog meerder roadtrips met 

onze camper. 

 

Net als aan de bridgetafel hebben de windrichtingen een rol gespeeld in mijn leven. Geboren in 

Leeuwarden (N), getogen in Breda (Z) en na een werkzaam bestaan in Amsterdam (W) de keuze gemaakt 

om samen met Martin en onze hond Yannis te genieten van het leven in Loil (O). Nu we beiden 

‘gepensioneerd’ zijn is er tijd voor onze hobby’s. Naast tuinieren, klussen, lezen en reizen spelen 

motoren (BMW’s) en oude auto’s een belangrijke rol. 

 

Als we strak weer clubavonden kunnen organiseren mag ik het voortouw nemen om dit in goede banen 

te leiden. Eenmaal hebben we bij Welcom gespeeld, een vuurdoop die ik redelijk goed doorstaan heb. 

Het zal straks niet altijd vlekkeloos gaan maar al doende leer je. Als het even niet gaat zoals het moet is 

dat omdat ik niet de ervaring heb van mijn voorgangster. Dan ga ik even kopje onder maar kom snel 

weer bovendrijven. 

 


